Verlies verwerken is niet loslaten.
Het is anders leren vasthouden.
In de herinnering in plaats van in de werkelijkheid.

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven,
hebben we afscheid moeten nemen van

Nelly van den Boer-Dielis

Valkenswaard, 10 augustus 1931
T Valkenswaard, 1 maart 2024
echtgenote van
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In Memoriam Nelly van den Boer

Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een van onze leden van het eerste uur.
Nelly was samen met haar Frans een actief lid van onze vereniging. Zeker in de beginperiode
was zij een graag geziene gast bij de georganiseerde activiteiten.

Wat velen niet meer zullen weten was Nelly, voordat het digitale tijdperk haar intrede deed,
een van de leden die het contributiebdrag nog thuis bij de leden ging ophalen waarbij even
gezellig bijkletsen niet werd geschuwd.

De laatste jaren ging de geestelijke toestand bij Nelly snel achteruit en werd zij opgenomen in
het verzorgingshuis Taxandria.

Afgelopen vrijdag bereikte ons, direct na afloop van de jaarvergadering, het bericht dat Nelly
vredig van ons was heengegaan.

Wij wensen Frans de kinderen en kleinkinderen sterkte bij de verwerking van dit verlies.
De afscheidsdienst van Nelly zal in besloten kring plaatsvinden.

Het correspondentieadres is: Peperstraat 85, 5554 EH Valkenswaard




