
Hij hee� ons verlaten. Henk Smets lid 
vanaf het eerste uur. Al�jd duidelijk 
aanwezig bij de vele ac�viteiten die 
onze Buurtvereniging organiseerde. 
Niet vies van een grapje. Helaas ging de 
gezondheid na een hersenbloeding 
sterk achteruit en moesten we hem op 
de zondagmorgen als toeschouwer bij 
de kaarters voortaan missen. De 
verhuizing naar De Bogen was voor 
Henk een afscheid uit zijn vertrowde 
omgeving en was het plezier in zijn 
leven voorgoed verdwenen. Nu hee� 
hij defini�ef afscheid van ons 
genomen. Zeker de wat oudere leden 
van onze vereniging zullen hem missen. 
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en 
familieleden sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.
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